Beste fastfood liefhebbertjes

Maak jullie borst maar
nat, want dit jaar krijgen
jullie een sneakpeak in de

wereld van de
fastfoodketens!

Wie, oh wie, wordt de
ultieme heerser der
fastfoodketens? Is het
Quick, Burger King of
KFC?

De vraag van de eeuw...

AAR

Rue dela croix, 16
6853 Framont

WANNEER
5-15 juli
VERTREK:

9uur station De Pinte in
scoutsuniform
TERUGKEER:

Station De Pinte (wordt nog

gecommuniceerd via
Whatsapp)

KOSTEN
Prijs: €145

Sociale tegemoetkoming:
€UsS

BEUO 73U0 6228 9163




Mee te nemen

perfect uniform (das, scoutshemd, groen onderstuk)
t-shirts
pulls (want ‘s avonds kan het wel eens afkoelen...)
bescherming voor de hoofdjes
lange broek
shortjes
zwemgerief
toiletzak
o (tandenborstel, tandpasta, kam/borstel,
iets tegen de muggetjes ...)
--> de leiding zorgt voor biologisch afbreekbare zeep :)
e onderbroeken (pak er maar sowieso 6 mee)
e kousen (ook voor in bottinen)
¢ bottinen- stapschoenen
e slippers- waterschoenen
e je knuffeltje
¢ slaapzak+ matje (evt kussen)
e zaklamp
* pyjama
e zonnecreme!
® regenjas
e 2 X keukenhanddoek
e gamel, bestek, beker
e drinkfles
e briefje voor de ouders
e trekrugzak!
e verkleedkledij: fastfood

Niet mee te nemen
e vuurwerk
e elektronica
® snoep
bommetjes
®* je mama
* zeep
* je fiets




HET AVONDLIED

O Heer, d'avond is neergekomen,
de zonne zonk, het duister klom.
De winden doorruisen de bomen
en verre sterren staan alom...
Wij knielen neer om u te zingen
in 't slapend woud ons avondlied.
Wij danken u voor wat we ontvingen,
en vragen, Heer, verlaat ons niet!

Knielen, knielen, knielen wij neder,
door de stilte weerklinkt onze beé
Luist'rend fluist'ren kruinen mee
en sterren staren teder.
Geef ons Heer, zegen en rust en vreé.




